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VESPER ROND DE TAFEL 
 

WITTE DONDERDAG 
 

 
 

Voeten. 
Voeten dragen ons lijf. 

Voeten brengen ons waar we wezen moeten. 
Onderweg naar het kruis 

staat de Tafel klaar. 
 

Aan Tafel gebeuren bijzondere dingen: 
Maria zalft de voeten van Jezus. 

Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. 
Blijken van verbondenheid. 

 
Onze voeten  

houden halt bij deze Tafel 
waar Jezus onze gastheer is.  



Muziek   ‘Nisi Dominum’ (Psalm 126) – Antonio Vivaldi 
 
Stilte 
 
(wij gaan staan) 
Openingswoorden 
Voorganger Heer, open mijn lippen. 
Allen  Mijn mond zal zingen van Uw eer. 
Voorganger God, kom mij te hulp. 
Allen  Heer, haast U mij te helpen. 
 
Lofprijzing 
Voorganger Eer aan de Vader en de Zoon 
   en de Heilige Geest 
   zoals in den beginne 
   en in de eeuwen der eeuwen. 
Allen  Amen. 
(wij gaan zitten) 
 
De avond van Witte Donderdag 
 
Zingen   Lied 556: 1, 3 en 4  
 
Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis.  
 
Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
 
 
 



Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.  
 
Gebed 
 
Zingen   Psalm 23: 1 en 3 (Nieuwe psalmberijming) 
 
Mijn herder is de Heer, zijn hand behoedt mij. 
Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij. 
Genieten mag ik in een groene weide; 
Hij wil mij naar verfrissend water leiden. 
Hij geeft mij nieuwe kracht en blijft mij leren 
om Hem te volgen en zijn naam te eren. 
 
U nodigt mij aan tafel om te eten. 
Mijn vijand ziet het; zelf wordt hij vergeten. 
U zalft mij, laat mijn beker overstromen. 
Uw liefde zal mij steeds weer overkomen; 
uw trouw zult U mij altijd blijven tonen. 
Ik mag voorgoed in uw nabijheid wonen.  
 
Aan Tafel (1)  
 
Maria zalft Jezus’ voeten 
Johannes 12: 1-8 
 
Zingen   Lied 558: 1 en 3 
 
Jezus om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
 
 



Om de zalving door een vrouw, 
vreugdeolie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 
 
Jezus wast de voeten van zijn leerlingen 
Johannes 13: 1-5, 12-15 
 
Zingen   Lied 569 
 
Toen Jezus wist: nu is gekomen 
het uur om door de nacht te gaan, 
heeft Hij een linnendoek genomen 
en water in een schaal gedaan. 
 
Hij gaf ons zwijgende een teken 
en kwam ons voet voor voet nabij, 
Hij deed het water van zich spreken, 
het stort zich uit en reinigt mij. 
 
Zo is de Heer een knecht geworden 
en tot de bodem toegegaan 
om ons met ootmoed te omgorden, 
Hij doet ons zijn geringheid aan. 
 
Heer van mijn hart, U bent gekomen 
de nacht door naar uw grote dag, 
ik heb in eenvoud aangenomen 
dat ik U daarin volgen mag. 
 
Gedachten op deze avond 
 
Muziek   ‘Siciliano’ – J.S. Bach 
 

Aan Tafel (2)  
 
Wat vieren wij? 



Nu legt Gij in de paaszaal 
met liefdevol geduld 
uw leven in de waagschaal 
als Gij het bekken vult. 
Een meester in gehoorzaamheid 
zo wast Gij onze voeten, 
tot slavendienst bereid.  

 
Wij belijden 
Allen  
Christus’ dood gedenken wij. 
Zijn opstanding belijden wij. 
Zijn toekomst verwachten wij. 
 
Zingen   Lied 405: 1 
 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
hier, deze avond, wordt U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt.  
 
Nodiging 
 
Delen van brood en wijn   
Muziek   ‘Trio’ – G.Ph. Telemann/J.S. Bach 
 
Dankgebed 
 
Delen van gaven 
De diaconale collecte is bestemd voor ons Avondmaalsproject: 
Jeugddorp De Glind. 
De diaconale collecte bij het avondmaal is bedoeld als uiting 
van dankbaarheid. Als we onder de indruk zijn van wat Christus 
voor ons heeft gedaan, dan laten we dat heel concreet merken 
door onze gaven te geven voor armen, zieken of 
hulpbehoeftigen.  



Slotlied   ‘Uw hand heeft mij verzadigd’  
(op de melodie van lied 576b) 

 
Erken mijn naam en noem mij, 
mijn Herder, neem mij aan. 
Bij U, de bron van goedheid, 
komt alle goeds vandaan. 
Uw hand heeft mij verzadigd 
met honing, melk en wijn. 
Uw Geest geeft alle gaven 
die uit de hemel zijn.  

(Uit de bundel ’Een vogel is er thuis’ van Ria Borkent - Lied 150) 
 
(Wij gaan staan) 
Zegenbede 
Voorganger Moge de God van je leven 
   jou nieuwe wegen wijzen, 
   Jezus Christus je metgezel zijn 
   en zijn Geest je leven dragen. 
Allen  Amen. 
 
 
 
In stilte verlaten wij de kerk 
  



VESPER RONDOM  
HET LIJDEN VAN JEZUS 

 

GOEDE VRIJDAG 
 

 
 

 
 

 
Op de avond van deze Goede Vrijdag 

gaan we met Jezus op weg naar het kruis. 
Dat kruis van Christus waar Jezus de woorden sprak: 

‘In uw handen beveel ik mijn geest’ en ‘Het is volbracht’. 
Wat kunnen wij nog zeggen? 

Zwijgen past ons beter. 
 

In het aangezicht van de dood 
luisteren we naar het lijdensverhaal 

uit het evangelie van Mattheüs. 
Het koor zingt daarover een koraal uit 

de Mattheüs Passion van Bach,  
maar ook gedeeltes uit het Passieverhaal  

in moderne woorden van Jan Rot. 



Stilte 
 
(Wij gaan staan) 
Openingswoorden    
Voorganger Heer, open mijn lippen. 
Allen   Mijn mond zal zingen van Uw eer. 
Voorganger God, kom mij te hulp. 
Allen   Heer, haast u mij te helpen. 
 
Lofprijzing 
Voorganger Eer aan de Vader en de Zoon 
   en de Heilige Geest 
   zoals in den beginne 
   en in de eeuwen der eeuwen. 
Allen   Amen. 
(Wij gaan zitten) 
 
Koor   ‘Ave Verum’   (Karl Jenkins)     

Ave, Verum corpus natum de Maria Virgine. 
Vere passum immolatum in cruce pro homine. 
Cujus latus perforatum fluxit aqua et sanguine. 
Esto nobis praegustatum in mortis examine. 
Jesu dulcis! Jesu pie, fili Mariae.   Amen. 

  
    Gegroet, waarachtig lichaam geboren uit de maagd Maria. 
    Dat werkelijk heeft geleden en voor de mens geofferd is aan het kruis. 
    O Jezus zoet! O Jezus getrouw. O Jezus, Zoon van Maria.   Amen.  
 
Voorganger 

Onderweg naar Jeruzalem 
nam Jezus de twaalf leerlingen apart. 

Hij zei tegen hen: 
‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, 

waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd 
aan de hogepriesters en schriftgeleerden, 

die Hem ter dood zullen veroordelen. 
Ze zullen Hem uitleveren aan de heidenen, 

en die zullen Hem bespotten, geselen en kruisigen. 
                      (Mattheüs 20: 18-19a) 



Koraal 3        
 
Mattheüs 26: 20-35      
 
Koraal 23     
 
Mattheüs 26: 57-68      
 
Koraal 44      
Wer hat dich so geschlagen,     
mein Heil, und dich mit Plagen so übel zugericht? 
Du bist ja nicht ein Sünder, wie wir und uns’re Kinder 
von Misetaten weisst du nicht.  
 
 Wie heeft U zo geslagen, waarom moet Gij verdragen 
 die bitterheid en pijn? 
 
Mattheüs 26: 69-75      
 
We luisteren naar   ‘Erbarme dich’ – J.S. Bach        
 

Erbarme dich, mein Gott, um meiner Zähren willen! 
Schaue hier, Herz und Auge weint vor dir, 
weint vor dir bitterlich 

 
Ontferm U over mij, mijn God, omwille van mijn tranen. 
Kijk toch, hart en ogen wenen om U bittere tranen. 

 
Mattheüs 27: 11-26      
 
Koraal 53   (meegezongen door allen)      
Beveel gerust uw wegen en wat Uw harte deert, 
der trouwen hoed’ en zegen van Hem, die ‘t al regeert. 
Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, 
die zal ook wegen vinden waarop uw voet kan gaan. 
 
Mattheüs 27: 45-50      



Koraal 63   (meegezongen door allen)     
 
O hoofd vol bloed en wonden,       O Heer Uw smaad en wonden, 
bedekt met smaad en hoon,       ja alles wat Gij duldt, 
o hoofd zo wreed geschonden,       om mij is het, mijn zonden, 
uw kroon een doornenkroon,       mijn schuld, mijn grote schuld. 
o hoofd eens schoon en heerlijk       O God ik ga verloren 
en stralend als de dag,        om wat ik heb gedaan, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!        als Gij mij niet wilt horen. 
Ik groet U vol ontzag.        Zie mij in liefde aan. 
 
Gedicht   ‘Het is volbracht’   (Dichter onbekend)   
   

Boven op de heuveltop 
daar is het angstig stil. 
Gods zoon hangt daar te strijden 
Hij doet Zijns Vaders wil. 
 
Duisternis bedekt het kruis 
vervult het hart met vragen. 
Mijn God waar bent U toch 
't is zo zwaar te dragen. 
 
Naast Hem hangen gebonden 
twee mannen waarvoor Hij strijdt. 
Eén vraagt: ‘Here wilt U mij gedenken 
in Uw heerlijkheid’? 
 
De ander aan het kruis 
heeft Zijn gena niet nodig. 
Hij voelt niets van zijn zondenlast 
vindt alles overbodig. 

 
Hoor daar klinkt voor 't laatst Zijn stem 
galmend over de aarde. 
Het is volbracht zo wordt gehoord 
Zijn dood heeft eeuwig waarde. 
 



Wij mogen nu tot Jezus gaan 
en pleiten op Zijn dood. 
Hij heeft voor ons gestreden 
gena oneindig groot. 
 
Zelf kunnen wij niets betalen 
voor onze zonde en schuld. 
God ziet ons aan om Jezus wil, 
die alles heeft vervuld. 

 
Koraal 72      
 
De Paaskaars wordt gedoofd – Stilte 
 
We luisteren naar   ‘Wir setzen uns mit tränen nieder’ – J.S. Bach        
 

Wir setzen uns mit tränen nieder 
und rufen Dich im Grabe zu. 
Ruhe sanfte, sanfte Ruh! 

 
Wenend gaan wij zitten en roepen u in het graf toe: ‘Rust in 
vrede, rust zacht’.  

 
Samen bidden we het Luthers Avondgebed 
      
Heer, blijf bij ons 
want het is avond en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw kerk 
aan de avond van deze dag 
aan de avond van ons leven 
aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons 
met uw genade en goedheid 
met uw troost en zegen 
met uw woord en sacrament. 
 
 



Blijf bij ons 
wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en angst 
de nacht van twijfel en aanvechting 
de nacht van de strenge bittere dood. 
Blijf bij ons 
in leven en sterven 
in tijd en eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
 
In stilte verlaten we de kerk   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op Stille Zaterdag is tussen 11.00 uur en 15.00 uur de kerk van 
Wilp open rondom een lichtgevend kruis. 



 

PAASWAKE 
 

STILLE ZATERDAG 
 

 
 

 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nacht valt. 
Ze hebben Hem in een graf gelegd: 
Josef van Arimathea, Nicodemus,  

Maria en Maria van Magdala, Salomé, 
de vrouwen die Jezus volgden. 

 
Nu is het onze beurt: 
wij waken bij Jezus. 

Tot de morgen gloort. 
 
 



In de kerk is het donker en stil 
 
Stem 
Hoe ver is de nacht, hoe ver, hoe ver? 
Wachter, hoe ver is de nacht, de nacht? 
De morgen komt, zegt de wachter, 
maar het is nog nacht. 
 
Muziek   ‘Siciliano’ – J.S. Bach 
 
Het licht wordt geplaatst bij het kruis 
Zingen   Lied 598   ‘Als alles duister is’ (3x zingen)  

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft.    

 
Schriftlezing    Psalm 130 
Wachten op de morgen 
 
Zingen ‘O nacht zo lang’    

(Op de melodie van Psalm 110)    
 
O nacht zo lang, gij langste aller nachten, 
is God vergeten wat Hij heeft beloofd- 
zijn wij verbannen, weg uit zijn gedachten, 
het allerlaatste vonkje hoop gedoofd? 
 
Keer tot ons weer, o zaad zo diep verloren, 
weet dat de oogst der wereld op U wacht; 
Gij Zoon van God, Gij mens met open oren, 
treed weer naar voren, kom uit deze nacht! 
 
 



Oase in een woestenij van dromen, 
o vuurkolom, bevestig onze voet, 
Gij sprankje hoop, te goeder uur gekomen, 
ga voor ons uit, de morgen tegemoet. 
 
Maak deze nacht, de langste aller nachten, 
licht als de dag, die lachend leven vindt 
en leg ons lot terug in Gods gedachten, 
Gij licht, die nacht en nevel overwint. 
  (Uit ‘Zingende gezegend’, door A.F. Troost) 
 
 
Stem 
Hoe ver is de nacht, hoe ver, hoe ver? 
Wachter, hoe ver is de nacht, de nacht? 
De morgen komt, zegt de wachter, 
maar het is nog nacht. 
 
Zingend bidden   Lied 561 
 
allen    O liefde die verborgen zijt      

     in diepe stilt’en eeuwigheid, 
      erbarm u over ons bestaan, 
      het wordt verraden en verdaan. 

 
vrouwen   Hoe acht’loos in ons midden wordt 

  het kostbaar mensenbloed gestort 
  en in het onbarmhartig licht 
  het kruis des Heren opgericht. 

 
mannen   De minsten van de mensen zijn 

  daar uitgestrekt in angst en pijn. 
  Tot aan het eind der wereld lijdt 
  Christus in hun verlatenheid. 

 
 



allen      O liefde uit de eeuwigheid 
  die met ons mens geworden zijt, 
  wij bidden, laat ons niet alleen 
  in al het duister om ons heen, 

 
allen    opdat ook wij o Heer U niet 

  verlaten in uw diep verdriet 
  maar bij U zijn in al de pijn  
  waarmee de mensen mensen zijn. 

 
Schriftlezing   Johannes 19: 38-42, Marcus 15: 40-47,  
Mattheüs 27: 57-66  
Graflegging 
 
Zingen   Lied 568a (5x zingen) 
 
Ubi caritas et amor, 
ubi caritas, Deus ibi est.   
 

Waar vriendschap en liefde is, 
daar is God. 

 
Gedachten op deze avond  
 
Muziek   ‘Largo’ – A. Vivaldi 
 
Gedicht   ‘Heer Jezus, Man van smart’ 
 
Heer Jezus, Man van smart, 
verlaten door uw Vader, 
aan U de lof en dank 
voor alle ongenade, 
voor pijn en geseling, 
voor uw benarde nood, 
vernedering en angst, 
het donker van de dood. 



Uw dood is ons geluk, 
uw strijd is onze zege, 
uw gijzeling heeft ons 
de vrijheid weergegeven. 
Uw bloed is losgeld, Heer, 
uw krom proces ons recht, 
dit recht is aan het kruis 
aan zondaars toegezegd. 
 
De liefde van Gods hart 
is balsem op de wonde, 
de striemen van de Heer 
genezen ons van zonde. 
God redt de mensheid die 
in ongenade viel 
door zijn genade groot 
aan lichaam en aan ziel.  

Uit de bundel ‘Een vogel is er thuis’, door Ria Borkent) 
 
Zingen   Lied 575: 1, 3, 4 en 6  
 
allen    Jezus, leven van ons leven, 

  Jezus, dood van onze dood, 
  Gij hebt U voor ons gegeven, 
  Gij neemt op U angst en nood, 
  Gij moest sterven aan uw lijden 
  om ons leven te bevrijden. 
  Duizend, duizendmaal, o Heer, 
  zij U daarvoor dank en eer. 

 
vrouwen    Die gewillig waart ten dode, 

  in het duister van de pijn 
  U ten offer hebt geboden, 
  hoe verlaten moest Gij zijn, 
  troosteloos aan ’t kruis gehangen 
  opdat wij uw troost ontvangen. 



  Duizend, duizendmaal, o Heer, 
  zij U daarvoor dank en eer. 

 
mannen     Alle leed hebt Gij geleden, 

  Gij gedragen met geduld. 
  Als een worm zijt Gij vertreden 
  zonder schuld, om onze schuld, 
  opdat wij door U verheven 
  als verlosten zouden leven. 
  Duizend, duizendmaal, o Heer, 
  zij U daarvoor dank en eer. 

 
allen    Dank zij U, o Heer des levens, 

  die de dood zijt doorgegaan, 
  die Uzelf ons hebt gegeven 
  ons in alles bijgestaan, 
  dank voor wat Gij hebt geleden, 
  in uw kruis is onze vrede. 
  Voor uw angst en diepe pijn, 
  wil ik eeuwig dankbaar zijn.  

 
Stem 
In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 

(Dietrich Bonhoeffer) 
 
Muziek   ‘Aria’ (Cantate 82) – J.S. Bach 
 
Zingend bidden ‘De nacht gaat komen’ 

Op de melodie van Gezang 181 (Liedboek 1973)   
 
De nacht gaat komen, rusten wij nu allen. 
Doe, Heer, ons mensen naar uw welgevallen. 
Wil ons bereiden lafenis na lijden, 
stilte na ’t strijden. 



Leg uw volkomen vrede op ons, Here, 
dat boze dromen ons niet zullen deren, 
en voor gevaren laat uw eng’lenscharen 
ons wel bewaren. 
 
Geef dat geen zorgen ons onrustig maken 
en doe ons morgen in uw licht ontwaken, 
om weer ons leven in uw hand te geven, 
ons werk, ons streven. 
 
Sterk, Heer, de zwakken, doe wie in de kerker 
naar vrijheid snakken uw nabijheid merken, 
uw licht bespeuren; mag uw troost opbeuren 
allen die treuren. 
 
Laat uw Rijk komen en uw wil geschieden. 
Wil, Heer, uw kind’ren ’t daaglijks voedsel bieden, 
de schuld vergeven en van ’t kwaad hun leven, 
verlossen. Amen.  
 
(Wij gaan staan) 
Zegenbede 
Voorganger   Moge de God van je leven 

      je nieuwe wegen wijzen. 
      Jezus Christus je metgezel zijn 

        en zijn Geest je leven dragen. 
Allen       Amen. 
 
 
 
In stilte verlaten wij de kerk 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAASJUBEL 
 

De steen is weggerold 
Leven gloort 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


